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Heeft Bolivië een imagoprobleem?
Toen we vrienden en familie spraken over onze reisbestemming 
Bolivië, werd er gereageerd met ongeloof en verbazing. Is het daar 
wel veilig, werd ons gevraagd. Pas maar op voor tropische ziektes. 
En zie maar dat je geen hartproblemen krijgt wegens de hoogte. 
Maar niets van dat alles. Deze groepsreis heeft alle vooroordelen 
over Bolivië ontkracht. Wie een bestemming zoekt vol ongekende 
schoonheid en geschiedenis, is in Bolivië aan het juiste adres.

Waarom is Bolivië uniek? 
Bolivië heeft naast 7 Unesco werelderfgoed sites, nog enkele 
andere troeven. Voor liefhebbers van wereldrecords: La Paz is de 
hoogst gelegen internationale luchthaven ter wereld en Titicaca is 
het hoogst bevaarbare meer. In La Paz hangt de langste kabelbaan, 
in Uyuni ligt de grootste zoutvlakte en Potosi is de hoogstgelegen 
stad ter wereld. Bolivia heeft het allemaal. 

Naar de wettelijke hoofdstad van Bolivia: Sucre
Vroeger leerden we dat La Paz de hoofdstad van Bolivia is. In 
Bolivië is de wettelijke hoofdstad Sucre. Maar de regering is in La 
Paz gevestigd. Sucre ligt op 400 m hoogte, terwijl La Paz op 4000 
m ligt.

Natuur, geschiedenis en indiaanse cultuur
De authentieke koloniale missionaris dorpjes, de oude 
zilvermijnstad Potosi, de witte hoofdstad Sucre, de veelkleurige 

lagunes, de desolate omgeving van de Siloli woestijn met de 
bizarre rotsformaties, de boottocht op het Titicaca meer met 
het Isla de la Luna en het Isla del Sol, de Moon vallei te La Paz, de 
immense oogverblindende zoutvlakte van de ‘Salar de Uyuni’, 
lieten onuitwisbare indrukken na.

Reusachtig niemandsland
De immense zoutvlakte van Uyuni is één van de hoogtepunten van 
een bezoek aan Bolivia. Salar de Uyuni is de grootste zoutvlakte ter 
wereld. Pas als je er bent, dringt het tot je door hoe enorm deze 
zoutvlakte is. Een reusachtig niemandsland waar men kilometers 
kan rijden zonder enige begroeiing of levend wezen tegen te 
komen. Deze zoutvlakte met de prachtige blauwe hemel is een 
beeld dat nooit meer van je netvlies verdwijnt. 

Hotel gebouwd met zoutblokken
In de Salar de Uyuni bevindt zich de enige plek ter wereld waar je 
kunt slapen in een hotel gebouwd met zoutblokken. En het past bij 
dit wonderlijke landschap in Bolivia. Het zijn echte hotels, maar de 
muren en uitrusting, zoals onder andere het bed, zijn gemaakt van 
in elkaar gedrukte zoutblokken uit de zoutvlakte. 
Reizen is vooral een beetje avontuur. We sliepen ook in een hotel 
gebouwd met rotsblokken op 4.934 meter hoogte. Op deze 
hoogte is het ‘s ochtends snijdend koud. De temperatuur daalde 
tot -8° C onder nul. Het koude gevoel was door de wind nog veel 
sterker

Potosi: Unesco Werelderfgoed
In 1987 heeft Unesco Potosi uitgeroepen tot werelderfgoed. Dit 
heeft de stad te danken aan de historische rijkdom van de stad: 
zilver. De Spanjaarden hebben hier ten koste van de inheemse 
bevolking een fortuin verdiend aan het delven van dit edelmetaal.

Bezoek aan een zilvermijn
Voor het bezoek aan de mijn kopen we cocabladeren, pure alcohol 
van 98% en sigaretten. Het is de bedoeling om dit als geschenkjes 
voor de mijnwerkers mee te nemen.
Vervolgens gaan we met ons groepje van 9 personen onder 
begeleiding van de gids de mijn in. Het eerste stuk in de mijngang 
snijdt al je adem af. Dit vanwege het gruis in de lucht, de hoogte, 
en de oplopende temperatuur. Het is een smal, met water 
doordrenkt spoor. De duisternis en de wagons beladen met 
erts die over de rails denderen en waarvoor je soms moet opzij 
springen, zorgen voor een angstwekkende sfeer. 

Naar de lagunes op 4.450 meter hoogte
We rijden door een filmisch landschap, met een decor dat 
overweldigend is door de majestueuze omgeving. Het landschap 
oogt rustig en vredig, paradijselijk bijna. We bereiken de lagunes 
diep in het zuiden van Bolivia. Op deze route zijn er grillige en 
unieke rotsformaties gevormd. 

Stinkende lagune met heet water geisers
Enkele kilometers verder is er de Hedionda lagune, of ook de 
‹Stinkende lagune›  genoemd omdat deze veel zwavel en borax 
bevat. Er houden zich veel flamingo›s en andere vogels op. De 
strakke wind maakt deel uit van de charme. En ja: de hoogte. Er is 
duidelijk minder zuurstof in de lucht. Geen probleem. We doen het 
rustig aan, ook als tachtigplusser. 

Op de Altiplano met het Titicaca meer
Geen reis naar Bolivië is compleet zonder het Titicaca meer te 
bezoeken. Dit meer is gelegen op de grens van Peru en Bolivië. Het 
is ’s werelds hoogst gelegen bevaarbare meer op een hoogte van 
bijna 4.000 meter boven zeeniveau. Dit iconische meer bevat ook 
de eilanden ‘Isla de la Luna’ en ‘Isla del Sol’. 

Reisblog
Alle hoogtepunten van deze unieke groepsreis zijn gegoten in een 
blog, opgefleurd met foto’s, en online te lezen via de link:   
https://bolivie2024.blogspot.com/

Blik verruimd
Met deze groepsreis van HOBO naar Bolivië hebben we onze blik 
op de wereld weer sterk verruimd, en dat is ook onze bedoeling 
van reizen. 

Meer info: hoboreizen.be

(Tekst en fotografie: HOBO-reiziger Jozef Hens)
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